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†
Mevrouw

PAULA KEPPENS
weduwe van Hubert RUTTEN († 2025)

Geboren te Zonhoven op 15 juni 1950 
en thuis zachtjes ingeslapen, omringd door familie te Vleugt-Schaffen op 1 april 2026.

Dit melden u met droefheid:

† Jo en Nele RUTTEN-VAN BAEL,
	 Thor,
      Ax,
                                       		         haar zoon, schoondochter en kleinkinderen;
				  
Leo en Annita  VAN BAEL-VANDECRUYS,
					     de ouders van Nele.

Op donderdag 9 april 2026 is iedereen van 18.30 uur tot 19 uur welkom om, samen met de familie, 
de urne van Paula te groeten in het Uitvaartcentrum Heselmans, Diesterstraat 56 te Tessenderlo-Ham.

Op vrijdag 10 april 2026 om 10.30 uur word je uitgenodigd in de Aula van het Uitvaartcentrum Heselmans 
voor de afscheidsplechtigheid rond de urne van Paula, waarna zij thuis een warme plaats zal krijgen.

Met dank aan huisartsenpraktijk De Driehoek, in het bijzonder Dr. Steffi Boekaerts en de thuisverpleging Sandy en collega’s.

En uit het niets kan alles keren,
of je dat nu wil of niet. 
‘t is zo fragiel een mensenleven,
pak het beet, heb het lief
en geniet...
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